
 

Welkom  
 
Stil gebed 
 

Aanvangslied Lied 103a: 2 en 3 

‘Gij armen en verdrukten’ 

 

Groet: 

Genade zij u en vrede 

van God, onze Vader,  

en van de Heer Jezus Christus, 

in de gemeenschap van de          

Heilige Geest 

 

Drempelgebed: 

V: Eeuwige onze God, wij die U 

nooit hebben gezien, 

A: zie ons hier staan. 

V: Wij die van U hebben gehoord, 

A: hoor Gij ons aan. 

V: Uw Naam is dat U mensen 

helpt, 

A: wees onze hulp, 

V: en dat U alles hebt gemaakt, 

A: maak alles nieuw, 

V: en dat U ons bij name kent, 

A: leer ons U kennen, 

V: die Bron van leven wordt 

genoemd, 

A: doe ons weer leven, 

V: die hebt gezegd: Ik zal er zijn, 

A: wees hier aanwezig. Amen. 

 

( we gaan zitten) 

 

Zingen: Lied 919: 1,2,3 en 4 

‘Gij die alle sterren houdt’ 

 

Gebed om de Heilige Geest 

 

 

 

 

Zingen: Lied 51b (2x) 

‘Create in me a clean heart’ 

 

Schriftlezing: Amos 5: 6-15  

 

Orgelspel 

 

Verbindende uitleg 

 

Schriftlezing:  

Mattheus 6:1-6 en 16-21 

 

Stilte 

 

Gedicht: Veertigdagentijd  

(uit: Bram Wattèl, Neem, lees, zing. 

Christellijke gedichten en liederen) 

 

Ik roep Hem aan, mijn trouwe God. 

Vanuit de diepte smeek ik Hem: 

‘Heer, luister nu toch naar mijn stem 

en breng een wending in mijn lot’. 

 

Ik vrees het donker van de nacht, 

het onheil dat voortdurend dreigt, 

het water dat angstwekkend stijgt. 

‘Zie hoe ik op uw antwoord wacht’. 

 

Ik ken de psalm, weet van het lied, 

dat God bewaart wie Hem vertrouwt, 

diens leven vast in handen houdt, 

hem draagt en hem beschutting biedt. 

 

Dus zal ik op U hopen, Heer, 

in deze veertigdagentijd 

totdat U hoort en mij bevrijdt. 

U bent mijn toevlucht, altijd weer. 

 

 

                                                    z.o.z. 

Woensdag 5 maart 2025 

       LUTHERKERK 

Vesper bij het begin van        

    de Veertigdagentijd  

 Liturgische kleur: paars 

     Aanvang 19.30 uur 

 

     

       

       

 Voorganger: ds. Peter Zaadstra, 

 Kockengen 

 Welkom: Koos Karssen 

 Organist: Gijsbert Kok 



Zingen: Psalm 130: 3 en 4 

‘Ik heb mijn hoop gevestigd’ 

 

Gebeden, stil gebed, Onze Vader 

 

Slotlied: Lied 543: 1,2 en 3 

‘Gij zijt in glans verschenen’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zegen met gezongen Amen 

 

De HERE zegene u en behoede u; 

de HERE doe zijn aangezicht over u 

lichten en zij u genadig; 

de HERE verheffe zijn aangezicht over 

u en geve u vrede. 

  
 

 

 

 

 

 
 

 


